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Het bewijs is geleverd!
Arie van der Stoep

De inhoud van ons geloof is: Jezus!

Jezus, de Zoon van God.

Jezus, het Woord van God.

Jezus, de Wijsheid van God.

Jezus, onze Verlosser en Hoop.

Wat betekent het, wanneer we dit zeggen?

Dit: dat alles wat bestaat, alleen maar bestaat door Jezus. Dat heel Gods spreken, zijn liefde en alles wat

van God te kennen is en wat we van Hem mogen verwachten, te vinden is in Jezus. Alle dingen heeft

God van Hem afhankelijk gesteld. Niets gaat buiten Jezus om (1). Zoals zijn leven, lijden en opstanding

al aantonen.

Het teken

In Hem heeft God laten zien wie Hij is en hoe Hij is (2). Jezus is de vervulling van onze diepste

verlangens naar een God die leeft. Hij is onze hoop op een toekomst van volmaaktheid!

Daarom volgen we graag Jezus’ opdracht om het brood te breken en de wijn te drinken tot zijn

gedachtenis (3). Dat is: om Hem te eren en om te erkennen wat Hij voor ons betekent en voor ons heeft

gedaan.

We breken het brood en eten ervan, om met deze daad zichtbaar uit te spreken: ‘Ik heb deel aan Jezus

en aan zijn lijden en dood (4). Hij heeft zijn lichaam voor mij gegeven en ik behoor Hem toe.’

In de beker zegt God tegen ons: ‘Het offer van Jezus ter verzoening van je zonden en falen heb Ik

aanvaard. Deze beker is daarvan het teken. Drink daaruit, om te tonen dat je steunt op zijn offer aan

het kruis en dat je mijn vergeving hebt aangenomen’ (5). En de beker zegt nog meer.

Onze garantie

Die heeft Jezus ons ook als teken gegeven hiervan, dat God op grond van zijn offer aan het kruis met

ons een verbond heeft gesloten, een verbond dat geldt voor eeuwig (5).

Volgens dit ‘nieuwe verbond’ heeft God ons met zich verzoend (6). Omdat Jezus onze zonde en schuld

op zich heeft genomen, is elke scheiding tussen God en ons tenietgedaan. De weg naar Gods troon is

nu voor eeuwig vrij voor ons.

Door de beker te drinken, aanvaarden we Jezus’ offer voor ons en danken we God tegelijk voor zijn

verbond. We nemen het daarmee aan en geloven dat niets ons meer van Hem kan scheiden (7). Want

alles is voldaan!

Het bewijs daarvoor is geleverd: Jezus stond op uit het graf. Hij leeft! Als onze garantie dat het eeuwige

leven ons deel is (8)!

Uit de Bijbel:



(1) Kolossenzen 1:17.

... alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

(2) Kolossenzen 1:15.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, ...

(3) Lucas 21:19.

... Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

(4) 1 Korintiërs 10:16.

Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?

(5) Matteüs 26:27b-28.

Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving

van zonden.

    Hebreeën 13:20.

... het bloed van een eeuwig verbond ...

(6) 2 Korintiërs 5:18.

... dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft ...

(7) Romeinen 8:34-35, 37-39.

Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook

voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? ...

(8) Romeinen 5:10.

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij veel

meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.
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